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Passie en Ambitie

Passie: sterk gevoel van liefde, overgave, 
hartstocht, lijdensverhaal van Christus

Ambitie: betere vervulling van ambt of taak, 
verlangen om hogerop te komen, eerzuchtig



Passie voor Professie

Van professioneel zelfbewustzijn of 
beroepstrots kan slechts sprake zijn wanneer 
er bij de beroepsoefenaar ook passie voor het 
werk aanwezig is. In mijn ogen moet een 
goede professional van zijn werk houden. Ik 
wil nog wel verder gaan: een goede 
professional houdt meer van zijn werk, dan 
van zijn carrière. In die zin moet iedere 
professional een echte amateur – een 
liefhebber – zijn, iemand die intrinsiek houdt 
van zijn werkzaamheden (Hoogland, 2011: 37, 38).



Van Passie tot Professie

Tijdens mijn eerste stage gaf ik tekenles aan 
Marokkaanse kinderen. Daar kwamen twee 
passies samen: kinderwerk en creativiteit 
(Lies Leen, Professional van het jaar 2010)

Mijn hart ligt gewoon bij kinderen. Ik kan het 
verder niet uitleggen. (Lies Leen, Professional 
van het jaar 2010)



Van passie tot professie

Zowel zelfoverschatting als gebrek aan 
professioneel zelfvertrouwen zijn grote 
bedreigingen voor een goede uitoefening van 
de eigen professionaliteit (Hoogland, 2011: 33)

Ik heb nu de durf om even te pauzeren tijdens 
een gesprek en te doorvoelen wat de situatie 
met me doet (Jeugdbeschermer BJZ, 2011)



Van passie tot professie

Het gaat om congruentie. Als denken en 
voelen handelen te ver uit elkaar liggen 
wordt je ongeloofwaardig en houd je het 
voor jezelf ook niet lang vol (Jeugdbeschermer 
BJZ, 2011)

Maar ik leerde dat ik stil moest staan bij 
mezelf om anderen te kunnen helpen. Als 
je steeds je grenzen overschrijdt, maak je 
het jezelf heel moeilijk. Dan neem je meer 
op je schouders dan je aankunt. Je gaat 
jezelf overvragen.’ (Hafize Karaçelik, jonge 
professional van het jaar 2010)



Van passie tot professie

De stage maakte Karaçelik sterker, zegt ze 
terugkijkend. ‘Het was ontnuchterend, ik 
kreeg waardering voor hoe goed we het hier 
hebben. Ik leerde mijn grenzen kennen en 
groeide over mijn onzekerheid heen. Het 
was een hele ommekeer, doordat ik nu 
durfde uit te spreken wat ik lastig vond. 
Tegelijk gaf het veel voldoening als ik iets 
bereikte met de meisjes.’ (Hafize Karaçelik, 
jonge professional van het jaar 2010)



De Ander als Ambitie

Het zou goed zijn om te beginnen met 
waardering, zo niet dankbaarheid voor wat 
het huidige zorg- en welzijnsstelsel al aan 
mogelijkheden te bieden heeft (Hoogland, 
2011: 34)

Jij hebt het steeds over ‘volhouden van mijn 
werk’ maar dat heeft voor mij een te 
negatieve bijsmaak. Voor mij is het niet 
een kwestie van ‘volhouden’, maar van 
dankbaar zijn dat ik verschil uit kan maken 
in het leven van in hun ontwikkeling 
bedreigde kinderen (Jeugdbeschermer BJZ, 2011)



De Ander als Ambitie

Hoe bereik je een gelukkig leven?
• Plezierig leven
• Bevlogen leven – als je oprecht houdt van 

de activiteiten die je doet, houdt je het 
lang vol

• Betekenisvol leven – je wijden aan waarden 
die verband houden met het verbeteren van 
andermans leven (Zaccagnini)



De Ander als Ambitie

Ik ben dit werk gaan doen omdat ikzelf zo’n 
gelukkige jeugd heb gehad en omdat ik 
daarom weet dat wat wél mogelijk is. Ik gun 
kinderen die een andere ervaring hebben 
ook dat geluk (Jeugdbeschermer BJZ, 2011)

Mijn ouders waren hippies. Het was bij ons 
thuis heel normaal om aan een ander te 
denken, anti-materialistisch te zijn 
(Jeugdbeschermer BJZ, 2011)



De Ander als Ambitie

Genezing door ontmoeting (Buber, 1966)

Het gesprek is een fundamenteel middel om 
een relatie vorm te geven.



Passie voor Professie

Ambitie als vervulling van professie

Zodat passie een professie wordt
Zodat passie niet passief raakt 
Zodat passie present maakt

Zodat de Ander geraakt wordt door jouw 
betekenisvolle beroep



Persoonlijke passies

Van SPH’er tot lector   

Wil je weten wat autisme is? Doe die map 
onder je arm vandaan en ga het contact eens 
aan. Daar op de bank zit er één  (Anita Jaspers, 
Praktijkbegeleider, 1998)

Grappig dat jij met groepen wilt gaan werken, 
want in de groep kom je helemaal niet zo 
goed tot je recht. Tijdens individuele 
gesprekken laat je veel meer van jezelf zien 
(Welmoed Plantinga, 1997)



Persoonlijke passies

Het bijdragen aan de verruiming van 
systeemgerichte competenties van studenten 
en (beginnende) hulpverleners

Dat jongeren en hun ouders (weer) met elkaar 
in gesprek raken en (weer) zin in het gezin 
krijgen.

Dat hulpverleners passie voor hun professie 
kunnen houden




