
Eeuwige armen om te omhelzen 
 
Christenen over de hele wereld geloven in een God, die ze zeggen dat drie-enig is. In 
navolging van het doopbevel spreken ze over de ene Naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest. Drie en toch één. Maakt het dat nu niet onnodig moeilijk? Is dit voer voor 
theologen of betekent het ook nog wat in de wereld van 2010? Wat heb ik aan iets wat ik toch 
niet kan begrijpen? Tijdens mijn afstudeerproject heb ik geprobeerd te ontdekken wat het 
voor de prediking betekent dat God de Drie-enige is. 
 
In mijn afstudeerproject ging het er om een antwoord te geven op de volgende vraag. 

 
“Hoe kan de liefdevolle gemeenschap van de Vader, Zoon en Heilige Geest de 
prediking zo doorademen dat de hoorders uitgenodigd worden om te 
participeren in deze drie-enige gemeenschap?” 
 

Let op dat het dus niet om alle aspecten van de drie-eenheid gaat, maar in het bijzonder om 
het aspect van de gemeenschap. Deze vraag heb ik bekeken vanuit het oogpunt van de 
spirituele homiletiek. Daarbij wordt dus de spiritualiteit van de prediker betrokken: Hoe ervaart 
hij het geheim van deze gemeenschap, en hoe kan hij dit doorgeven aan de gemeente? Ik 
beschouw de prediking in dit verband als een uitnodiging, waarin God zelf de hoorders 
aanspreekt. 
 
En wat voor uitnodiging is de preek! Christus kwam op aarde “niet om rechtvaardigen te 
roepen, maar zondaars.” Waar worden deze zondaars dan toe uitgenodigd? De koning stuurt 
zijn knechten uit met de opdracht: “Alle dingen zijn gereed, kom tot de bruiloft!” (Matth. 22:4). 
In die bruiloft is Jezus de Bruidegom, en de zondaars, de gemeente niet zomaar gasten, 
maar de bruid zelf. De Geest is als het ware de ambtenaar van de burgerlijke stand die de 
geliefden aan elkaar verbindt. En het is de Vader die als de pater familias Zijn schoondochter 
opneemt in de gemeenschap van de familie. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot de bruiloft van 
het Lam (Openb. 19:9). En wat is het doel van de bruiloft? De gemeenschap tussen bruid en 
Bruidegom. Om die reden worden de gelovigen in de prediking “geroepen tot gemeenschap 
met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere.” (1 Kor. 1:9). We mogen daar en elders, denken 
aan de intieme gemeenschap van man en vrouw. (Hos. 2, Ef. 5). Dat is waar de preek toe wil 
leiden. 
 
In deze beschrijving komt al naar voren dat God drie-enig is. God is als het ware een heilige 
gemeenschap, een heilige familie van Liefde. God weet wat liefde is, wat het is om een ander 
lief te hebben. Hij is nooit alleen geweest. Altijd heeft de Vader de Zoon liefgehad en zo wil 
Hij ook zijn andere kinderen liefhebben. De Heilige Geest is de band van liefde tussen de 
Vader en de Zoon en zo legt Hij ook een band van liefde tussen God en de mens. 
 
Deze God schiep de mens naar zijn beeld. Dat betekent dat net als God wij geen 
individualisten moeten zijn, maar moeten leven in relatie met de ander. Dat is niet alleen een 
plicht, maar zelfs een vereiste om echt te kunnen leven!  
 
Als de predikant in zijn voorbereiding op de preek mediteert over wie God is als de Drie-enige, 
zal hij zien dat God inderdaad een God is van relatie en Liefde en wat hij zelf ziet van deze 
God mag hij doorgeven aan de gemeente. Hij mag de gemeente uitnodigen om in deze 
gemeenschap binnen te komen. Hij zal nu eens Christus in het middelpunt zien als de grote 
inhoud van de preek, als de brug tussen God en ons, de Redder die een Broeder werd. Maar 
hij zal ook de trouwe Vader zien die Zijn armen naar ons uitstrekt om ons te omhelzen. En 
dan ziet hij weer de Heilige Geest die de liefdesband is van die gemeenschap die de 
gelovigen tot elkaars broeders en zusters maakt. 
 
Wanneer we deze uitnodiging horen, moeten we ons realiseren dat deze gemeenschap door 
de crisis van het kruis is heengegaan. De Vader heeft door de Geest Zijn Zoon losgelaten 
door Hem over te geven in de dood. En waarom? Om de gemeenschap met ons, zondaren!, 
mogelijk te maken. Juist op het kruis strekt Jezus zijn armen wijd uit om weglopers te 
ontvangen. Dit leert ons dat genade niet goedkoop is maar een leven van dankbaarheid 



waard is. Het leert ons ook dat de gemeenschap tussen christenen onderling wel eens offers 
kan vragen. 
 
Een predikant die deze gemeenschap aanprijst bij zijn hoorders staat niet alleen. De Geest 
doorademt hem. De Geest wil door hem meekomen met het Woord en gaan wonen in de 
harten van de hoorders. Daar bidt de gemeente ook om. Bidden is een uitermate trinitarische 
bezigheid. Bidden is niet alleen maar spreken tot God, maar komen in de tegenwoordigheid 
van God. Als we bidden tot God doen we dat in de Naam van Jezus, Zijn Zoon, en zoals 
Paulus zegt, door de Geest die in ons bidt. Zo voelen we ons omringt door de Drie-enige 
terwijl we bidden. Hij is voor ons, naast ons en in ons.  
 
Wanneer hij dan tenslotte “Amen” op de preek zegt en de zegen op de gemeente legt, dan is 
dat, of we nu de Nieuwtestamentische of de Oudtestamentische formulering gebruiken, een 
trinitarische zegen en we mogen deze zien als een omhelzing bij het afscheid. Ga nu, mijn 
kind, weer de wereld in. Draag het Woord mee, draag mijn Geest mee. Ik, de Vader, laat je 
niet alleen. 
 
Bovenstaande kan wat idealistisch overkomen. Helaas vreet inderdaad overal de zonde aan, 
ook aan onze eredienst. Zowel de predikant als de hoorders hebben daarmee te maken. 
Maar dat wil niet zeggen dat we geen hooggestemde verwachtingen mogen hebben van wat 
God doen kan. 
 
Ik sluit af met het citaat van Ralph Erskine. In één van zijn preken legt hij de volgende 
woorden in de mond van Jezus: "My Father, that is with Me, is stretching out his loving hands 
to draw you, and opening his everlasting arms to embrace you; and now, if your heart be 
drawn toward Me, from the view of my Father's love to Me, and abiding with Me, you shall 
never be alone." 
 


