Popularisatie onderzoek Miljoenen (kwartaalblad OMF Nederland)
Eigenlijk praatte we nooit echt over het christelijk geloof, maar zijn leven was een echt voorbeeld! En niet alleen hijzelf, maar heel zijn familie, ik zag echte liefde! Je zag dat ze echt van elkaar hielden en ze praten met elkaar zonder de hele tijd de discussiëren, dat maakte een enorme indruk op mij!

Naiyanan, een Thaise vrouw van 38 jaar, verteld enthousiast over haar bekering. We zitten op een houten bankje in de openlucht vlak bij het kerkgebouwtje net iets buiten Chiang Mai. Ze is de tweede die ik vandaag interview over haar omkering tot Christus. Ondertussen wordt het eten klaargezet en zo meteen zal heel de gemeente met elkaar gaan eten. Een enorme tropische regenbui zorgt ervoor dat we onze toevlucht nemen onder een afdakje en het interview voortzetten. ‘Wanneer hoorde je voor het eerst over het christelijk geloof? Hoe reageerde je familie op je bekering?’
Naiyanan is een van de vele mensen die ik vanaf eind april tot begin juli heb mogen interviewen over hun bekering. In deze periode ben ik naar Thailand geweest voor een afstudeeronderzoek naar de bekering van Thaise boeddhisten tot het christendom. Waar tot 10 jaar geleden het christendom maar geen voet aan de grond leek te krijgen, gaat het de laatste jaren opvallend snel. In opdracht van Marten Visser deed ik een vervolgonderzoek op zijn eigen promotiewerk met als hoofdvraag wat de belangrijkste aanleiding voor de bekering van Thaise boeddhisten van de afgelopen 8 jaar was?
Twee maanden lang reisde ik door heel Thailand en deed onderzoek in de gebieden Isaan, Chiang Mai en Bangkok en interviewde totaal 76 mensen over hun bekering tot het christendom. Voor mij was de ideale mogelijkheid om veel mooie dingen te combineren: ik mocht concreet zien hoe het evangelie in Thailand harten voor Christus wint, ik hoorde veel verhalen die opbouwend waren voor mijn eigen geloof en hopelijk ook voor anderen, ik zag veel van Thailand en trok in mijn eentje door een land hier ver vandaan!

Het resultaat van deze enerverende reis is een bachelorscriptie voor mijn opleiding HBO-Theologie.  In deze scriptie vertel ik over de 2 terugkerende hoofdthema’s in de bekering van Thaise Boeddhisten; Love and Power en over de rol van de verschillende media in de bekering. Het was mooi om dit onderzoek te mogen doen en te zien hoe God zijn werk in heel de wereld voortzet!
*Momenteel ben ik bezig met de afronding. Wanneer dat klaar is kan mijn scriptie uiteraard gelezen worden.
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