Nooteboom, Cees De wereld een reiziger / Cees Nooteboom. - 7e dr. - Amsterdam : De Arbeiders-
“pers, 1990. - 285 p : ill ; 20 cm. - (Grote ABC ; nr. 685). - 1e dr. als geb. uitg.: 1989. - Eerder ver-
schenen in div. tijdschriften. ISBN 90-295-3299-8
961 -Il (1TW) /Na een korte inleiding waarin de titel wordt verklaard neemt Cees Nooteboom ons mee
naar Munchen en Wenen, naar de Verenigde Staten en Birma of Japan. In feite is sprake van een bun-
deling reisverhalen die al eerder in tijdschriften of kranten verschenen. De volgorde lijkt wi&lékeurig enis
in ieder geval niet chronologisch. We springen van februari en maart 1989 naar februari 1986. Van april
1986 naar december 1987. Het is vooral de afwisseling, die de structuur van het boek heeft bepaald.
Of zoals hij zelf zegt bij het analyseren van een foto: ‘Eenheid van tegendelen, geheim van de kunste-
naar’. De verhalen zijn filosofisch, soms homoristisch. Nooteboom ziet in een standbeeld aanleiding
over het wezen der dingen te schrijven. Vaak in lange zinnen, die je een keer overleest. Maar steeds le-
vert dat het boeiende relaas van ‘de reiziger’, die in enkele regels de sfeer van een plaats typeren.
Drs. E.A. van Kemenade.
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