Bijlage 6: Interview met Monique Jenkun
Een van de autochtone moeders aan het woord, die haar kinderen op de Titus Brandsmaschool heeft zitten
Datum van interview: 20 mei 2008

Naam respondent(en): Monique Jenkun

Vraag 1: Wat was uw motivatie om al uw blanke kinderen op de Titus Brandsmaschool aan te melden? 

Antwoord: We leven in een multiculturele samenleving. Dat is de hedendaagse realiteit. Mijn kinderen moeten om leren gaan met kinderen die uit een andere cultuur komen. Bovendien ben ik van mening dat de Titus Brandsmaschool uitblinkt vergeleken met andere basisscholen qua kwaliteit van het onderwijs. Het onderwijs is erg goed en ze hebben een goed beleid. Er wordt goed les gegeven en dit alles sprak mij gewoon aan. Er zit een ontzettend leuke team leraren en de sfeer is erg goed. En de school is lekker dichtbij voor mij.

Vraag 2: U woont dus zelf ook in deze buurt?

Antwoord: Ja, ik woon zelf hier tegenover dus ook in de wijk ‘De Hagen.’

Vraag 3: Wat voor reacties krijgt u van andere ouders, vrienden en kennissen? 
Antwoord: Die vinden dat ik gek ben. “Je stuurt je kinderen toch niet naar een school waar hoofdzakelijk allochtone kinderen zitten????” Dat is bijvoorbeeld een reactie. Ze begrijpen het niet. Ik moet mij dan ook constant verdedigen en de aanval in zetten en dat doe ik ook. Ik leg ze mijn motivatie uit en nodig ze uit om ook eens een kijkje te komen nemen, maar dat doen ze gewoon niet. Ze proberen het niet eens! Ze zijn allemaal bevooroordeeld over de allochtone mensen en zijn bang dat hun kind te kort komt omdat de allochtone kinderen meer aandacht nodig hebben volgens hen. 

Vraag 4: Kunt u een aantal negatieve ervaringen aangeven?

Antwoord: Gisteren nog. We hadden een korfbal wedstrijd en ik ging mijn kinderen inschrijven. Vervolgens begon een scheidsrechter tegen mij te zeggen dat ze weigerde om kinderen van de Titus Brandsmaschool te fluiten! Daar begon ze niet aan want dat waren allemaal vervelende allochtone kinderen. Toen ben ik zo boos geworden!!! Aan het eind van de wedstrijd is ze toch even naar mij toegekomen om te vertellen dat ze ongelijk had en heeft ze haar excuses aangeboden. Dat is dan wel weer netjes. Laatst liep mijn kind in een Titus Brandsma shirtje en toen begonnen andere kinderen van een andere basisschool te roepen in koor: “Weg met de Titus Brandsmaschool!” Echt belachelijk. Ik loop dan maar door maar het kwetst mij wel. Het is gewoon niet eerlijk. De kinderen van de Titus Brandsmaschool zijn gewoon kinderen, net zoals ieder ander kind. Zijn ze anders omdat ze een kleurtje hebben? Nee, absoluut niet. Ze hebben misschien een andere cultuur en hebben een andere opvoeding gehad. Maar meer ook niet. Iedereen is gelijk. Tuurlijk scheld ik ook wel eens op een Marokkaan als ik afgesneden wordt op de fiets. Maar dat doe ik tegen de Nederlanders ook. Er wordt soms drugs gedeald in de flats en ik heb tweemaal een mes op mijn keel gehad van allochtone jongeren omdat ik daar wat van heb gezegd toen er weer eens overal drugsresten op de trap lagen. Maar dat maakt mij niet bang hoor. Dat zijn toevallig een paar rotte appels, maar die krijgen mij niet weg.
Vraag 5: Heeft u wel eens geprobeerd om andere ouders te overtuigen?

Antwoord: Dat doe ik regelmatig. Ik nodig andere blanke ouders uit om eens te komen kijken en hun kind aan te melden. Dan kunnen ze zelf ervaren dat het een hele goede school is. Maar daar beginnen ze niet aan, ze gaan er vaak niet eens naar toe. Ik probeer het negatieve beeld dat er leeft om te buigen. En alles positief te benaderen. De negatieve mond-tot-mond reclame is het ergste. Maar mensen praten gewoon maar met elkaar mee en ze weten niet eens waar ze het over hebben. Ook heb ik wel eens een interview met de krant hier gedaan en dan motiveer ik waarom deze school zo goed is in mijn ogen. Als ik hier op het schoolplein loop, en dat doe ik regelmatig, trek ik wel eens wat blanke ouders gewoon naar binnen. Als ze niet willen luisteren, dan moeten ze maar voelen… 

Vraag 6: Wat zou de Titus Brandsmaschool volgens u moeten doen? 

Antwoord: Niet alleen flyeren in de flats maar veel verder de wijk in en misschien ook wel in andere wijken flyeren. De flyer is vaak een saai A4-tje en die zit tussen allemaal andere foldertjes. Die lezen mensen niet eens en gooien ze gelijk weg. Dat mag wel wat aantrekkelijker. Het enige dat werkt volgens mij, is allemaal blanke ouders uitnodigen in een onafhankelijk gebouw en ze allemaal eens goed vertellen wat voor een school dit is. Ik denk als Ben van der Werf voor deze groep gaat staan, hij zeker wel een aantal mensen kan overtuigen. Maar in ieder geval dat negatieve beeld weg kan halen bij de mensen. Zet ze allemaal bij elkaar en probeer ze maar te overtuigen! Ze moeten in ieder geval positief over de school gaan praten. En de mensen persoonlijk benaderen. Ik denk dat als ik op de markt, waar al deze mensen komen, met een stapel folders ga staan en even een praatje met ze maak dit wel zou werken. Ik ben ook bereid om dit te doen. Ik wil echt meewerken aan een positief beeld van de school.

Vraag 7: Hoe vinden uw kinderen het op de Titus Brandsmaschool?

Antwoord: Mijn oudste dochter (die zit inmiddels al een paar jaar niet meer op deze school) heeft hier een vervelend jaar gehad, maar zij werd heel erg gepest. Ze had een bril en was wat verlegen en heeft niet zo’n leuke tijd gehad. Dit was natuurlijk niet te wijten aan de Titus Brandsma zelf en had ook op een andere school kunnen gebeuren. Ben van der Werf en nog een andere leraar zijn hier ontzettend goed mee omgesprongen en hebben mij en mijn kind geweldig begeleid. Daar ben ik zeer te spreken over en het is allemaal goed gekomen met mijn dochter. Mijn andere dochter zit nu in groep 8. Zij vindt het hartstikke leuk en gaat goed met de allochtone kinderen om en andersom ook. Ze spelen samen en ze wordt niet gepest. Ook niet door vriendinnetjes en vriendjes die op een andere basisschool zitten. En ze is ook niet ‘alleen’ in deze klas. Ze gaan als een groep met elkaar om en krijgt evenveel aandacht als ieder ander. Ze vindt dat iedereen gelijk is. Mijn twee zonen zitten in groep 3/4 en hebben het ook prima naar hun zin. Tuurlijk vinden ze wel eens iemand stom, maar niet om iemands huidskleur, maar omdat bijvoorbeeld een klasgenoot stil is. Kinderen kijken helemaal niet naar kleur.

Vraag 8: Wat denkt u van de veiligheid hier in de wijk? 

Antwoord: Er rijdt veel politie en dat geeft mij een veilig gevoel. Wat niet zo handig is, is dat als er een keer een akkefietje is, ze zo met de auto over het grasveld crossen. Ze kijken dan nergens naar en zitten in een tunnelvisie. Maar er spelen wel kinderen, dus dat is niet zo veilig. Dit is dan ook het enige negatieve eraan. 

Een ‘gouden’ moeder naar mijn mening. Waren er daar maar meer van……
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